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DANKBARE HERINNERING AAN

De heer

Arhtur ABBELOOS architekt

echtgenoot van mevrouw Irma DE HAEVER
Oud-Strijger 1940-1945

geboren te Meerbeke op 26 februari 1917

en overieden te Oetingen op 12 maart 1989,
gesterkt door de sacramenten van de zieken en de
Pauselike Zegen.

Mevrouw Arthur Abbeloos-De Haever,
kinderen en Kleinkinderen,

De families Abbeloos, De Haever, De Caluwé en
Pletinckx,

betuigen u
hun oprechte dank voor uw blijken

van deelfneming en voor uw gebed.

't Zjj kort of lang, waarom is 't dat wij leven,
tenzij om God, met winste weer te geven
hetgeen Hij ons verleende, en onze keer
van sterven af te wachten van de Heer ?

Ik was bereid om, op het eerste manen,

met licht in d’hand, kloekmoedig mee te gaan, en,
z0 Jesus deed, na lijden fel en groot,

de hemelvaart te winnen, door de dood.

Ik was bereid ; ik stierf, en, van die stonden,

heb ik het ficht des levens weergevonden ;

en, nu dat ik gestorven ben, o Heer,

en U aanschouw, en sterf ik nimmer meer !
Guido Gezelle

Sint-Ursmaruskerk, Oetingen
Vrijidag 17 maart 1989
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