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God, Ik prijs U om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos wvervuld.
{Ps. 138)

1.

GEDENK IN UW GEBEDEM DE ZIEL VAN
DE HEER

Livinus CALLEBAUT

weduwnaar van Mavrouw
Maria-Margareta VAN DAMME

Geboren te Aaigem op 24 december 1893 en

zacht in de Heer ontslapen te Mere op 6 no-

vember 1977, gesterkt door de laatste H.H. Sa-
krameénten der zieken.

Lid van de bond der kristelijk gepensioneerden

en verschillende godvruchtige genootschappen.

—

In een hoge schone ouderdom is de dierbare
Livien naar God terugogkeerd. Hij was reeds
geruime tijd in gedachten bij de Heer en bij
zijn dierbare echtgenote en familie.

In eenvoud en iiefdevolle zorg is hij door het
leven gegaan. Samen met zijn dierbare echt-
genote heeft hij het « ja-woord = eens voor God
gegeven trouw beleefd... niet in |awaai noch
grootsprakerigheid wel in de zelfvergeten dage-
lijkse inzet voor het gezin en in het gelovig
aanvaarden van wel en wee in het leven
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Passend zijn hier de woorden uit de psalm :

= Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde
geven s.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank wvoor
uw oprechte kinderliefde en liefdevolle zorgen.
U vooral, dierbare Maria, die mij zo zelfver-
poten hobt verzorgd, dank ik van harte.

Beste dank ook san de verpleegsters van het
Wit-Gele Kruis.

Dierbare Ffamilie en vrienden, dank wvoor de
blijken van genegenheid.

Aimé en Maria CALLEBAUT-SCHEERLINCK an
kinderen Ingried, Erik, Kristel an Wernar,

De families CALLEBAUT, VAN DAMME,
LOETENS en ROBINON

danken U voor uw blijken van deel-

neming in hun rouw.

Uitg. : M. VAN SANDE., koster, Aaigem



