Maria Magdalena Martha Callens

Geboren op 25-09-1897 te leper

Overleden op 10-10-1976 te Reninge
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Vroom aandenken aan
Mevrouw

Maria-Magdalena-Martha CALLENS

weduwe van de heer Michel Verammes

geboren te leper op 25 september 1897

en haastig overladen in het Rustoord Vallaeys
te Reninge op 10 oktober 1976,

bediend met het H. Oliesel.

Roger FAES - VERAMME Suzanne,
Rafaél VERAMME - FERYN Maonlque,
Paul DIERYCK - VERAMME Monigue,
Daniel PAGE - VERAMME Cecile,
haar kindaren :

De families CALLENS, DOCHY, VERAMME, DAVID

danken voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Druk. J. Camerlynck, Lo

Almachtige God, die onze Vader zijt,

wij komen in gebed tot U

nu het hart en de werkzame handen

van onze geliefde moeder en grootmoeder

zijn gaan rusten.

Eerlijk en rechtschapen heeft zi] gepoogd

te leven al geed doen aan de medemens.
Verbonden met de Heer Jazus,

was zij steeds In doen en laten

diegene die leven en werken wilde

vanuit Uw liefde. Heer.

Zij was een goede moeder...

een edsl en rechtvaardig mens.

Heb dank hierom, Heer en Meester van haar leven.
Nu leggen wij haar rijk-gevulde leven

in Uw handen,

Wees Gi] met ons, haar kinderen,

haar schare kleinkinderen en familieleden,

in dit uur van plotse scheiden.

Help ons om haar stichtend voorbeeld

in blijvende herinnering te bewaran.

Geef dat wij eens allen en voor altijd

alkander mogen wedervinden in U,

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen,

mijn besten dank om Uw genegenheid,

uw aanhankelijkheid en verbondenheid,

Uw kommervolle bezorgdheid heeft mi] het leven
aangenaam en gelukkig gemaakt.

Beste familieleden, vrienden, buren en allen
die mi] ooit geholpen hebben,

Eerwaarde Zusters, het personeel en medemensen
uit het Rustoord

in dankbaarheid zeg |k U =vaarwels.

Wilt ook gl] mijn beeld in uw geest bewaren.
Dat zij in vrede ruste

onder de hoede van Maria, haar Hemelmoedar,
wigns Maam zI] altijd in ere hesft bewaard.



