Wilfried Janssens

Geboren op 16-08-1917 te Berlare
Overleden op 02-02-2003 te Wetteren
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Herinner ntij,

maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was, toen alles nog kon.

.I.

Dankbaar aandenken aan

De Heer

Wilfried JANSSENS

Weduwnaar van mevrouw Maria De Rouck

Geboren te Berlare op 16 augustus 1917
en omringd door zijn familie overleden in het
A S.Z. campus Emmanuel] te Wetteren
op 2 februar 2003,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Dank voor uw aanwezigheid
uw troostende woorden
en uw medeleven.

Vader was geworteld in de zware grond langs de
Schelde waar hij noeste arbeid verrichtte om de
kost te verdienen voor zijn gezin,

Hard werken was voor hem iets om fier op te zijn.
Hij was vergroeid met de seizoenen en het weer
had geen geheimen voor hem.

Hij was uiterst begaan met de toestand van zijn
dieren en de gewassen op het land.

Zijn kleinkinderen kwamen graag naar de Over-
heet want op het erf was er altijd wel iets boeiends
te beleven en “pit” kwam vaak met een grappig
verhaal uit de hoek.

Toen hij het werken helemaal moest opgeven viel
hem dit zwaar. Na verloop van tijd werd hij aan
een rolstoel gekluisterd maar gelukkig was moeder
er nog om hem bij te staan. Na haar dood ging het
stilaan bergaf maar de bezoekjes die hij kreeg van
familieleden en vrienden fleurden hem steeds weer
op.

Hij heeft tot op de laatste moment gevochten maar
viteindelijk heeft ook hij de strijd moeten opgeven.
Omringd door kinderen en kleinkinderen heeft hij
afscheid genomen van dit leven. Hij zal in onze
gedachten blijven voortleven als iemand waar we
naar opkijken en erg trots op zijn.
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