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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Alois Maurits GABRIELS

weduwnaar van Mevrouw

Palmyre GOETHALS

geboren te Gent, op 25 juli 1890 en
aldaar overleden op 16 februari 1976,
voorzien van de H., Sakramenten.

Hij was een groot vakman geweest, Hij was
daarvoor biezonder beguafd, maar leefde hoven-
dien voor zijn werk en gijn gezin. Dat was zo
zijn manier om God te dienen, en het was or een
goede, Hij diende God in de mensen. Ongecom-
pliceerd, maar degelijk en deugdelijk.

Vader, goede vriend Maurice, zorgen en zickte zijn
nu weggegleden.

Gij hebt uw dagen steeds met liefde en trouw
doorweven.

Gij durfde sechoon en sterk, hartstochtelijk te leven.

Gij die nu dieper peilt, en onze droefheid weet,

decl ons van de gelatenheid waarmee ge de licha-
melijke aftakeling van de hoge ouder-
dom hebt gedragen.

leer ons als gij vertrouwen in het leven.

leer ons waarheid, moed en hoop verwerven,

en zegen ong, vader, zoals ge *t ecrtijds deed,

om sterk en goed als gij te leven,

om rustig en vroom als gij te sterven.

De Heer en Mevrouw

Gerard GABRIELS-VANDEVONDELE;
gijn kinderen.

De Heer en Mevrouw

Donald GABRIELS-MYTTENAERE, en

kinderen Nathalie en Bjorn:

De Heer en Mevrouw
Pierre MORTIER-GOETHALS en
kinderen Kathy en Dominique;
zijn kleinkinderen en achteckleinkinderen,
De families GABRIELS, GOETHALS en
VAN DE VIJVERE;

danken U oprecht voor de blijken
van deelneming hun betuigd In de
rouw die hen treft.
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