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Cietoofd zij Jesus=-Christus, Amen.
vl

BiD VOOR DE ZIEL
Vil

Julianus GABRIELS

echtgenoot van Sidonie VAN DE YYYERE
gehoren te Zwygnaerde den 2 Augustus 1861 en
averdeden te Gent, den 19 fonnart 1922, versterkt
door de H, Sacramenten.

Pe rnetste troost welke iemand in zijn ster-
vensuur kan smaken 1s de overtuiging van een
nnberispelijk echtgenoot en voorbeeldige vader,

Volkomen aan Gods wil anderworpen, heeft
hij met eene allergrootste verduldigheid zijne
lange ziekte verdragen en het einde zijns levens
afgewachf 1ot den tyd die God bepaald heeft
vonr zijne beluoning.

De dond dan als men z& aanschouwt met de
oogen des lichaams, bhjft schrikkeligh, maar zij
1s een - troost als men ze aanziet miet het oog
des eeloofs,

Beminde ech*genoote, ween niet; in den He-
me) vinden wij malkander weer,

Mijne duurbare kinderen, vergeet de lessen
unwsvaders niet; dient God uit ganscher herte
en vreest door de zonde zijne genade te verlie-
zen; eert en bemint uwe moeder alle dagen van
haar leven en blijft steeds de ziel uws vaders
gedachtig in uwe gebeden.

Zaet Hert van Jezus, uw rijk kome, 300 d, afl,

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d, afl,

A: DE MIQUIER, AT-PIETERS-BRUITEN







