Willy Janssens

Geboren op 17-08-1938 te Vlierzele
Overleden op 19-03-1997 te Aalst
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Rust nu maar uit

Je hebt je strijd gesireden

Je hebt het met veel moed gedaan
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
Wie kan voelen wal je hebi doorsiaan

_I_

Dankbare herinnering aan
DE HEER

Willy JANSSENS

echtgenoot van Mevrouw
Liliane MOERENHOUT

geboren te Viierzele op 17 augustus 1938
en godvruchtig overleden in het
0 .L.Vrouwziekenhuis te Aalst op
19 maart 1997, gesterkt door het Sacrament
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de duivenmaatschappij
*Vooruit zonder vrees”
Lid van Ziekenzorg - Serskamp

WNW. Indexen.be

Pa, veel te vroeg zijt ge van ons heenge-
gaan. Moedig hebt gij uw slepende kwaal
bestreden. Drie jaar lang tot het niet meer
ging, tot op heden. Waardig en sereen zijt
ge aan uw lijden bezweken. Terwijl wij hul-
peloos en machteloos toekeken. Rust nu
maar stil Pa, rust nu maar zacht. Misschien
hebt gij daar zelf heimelijk naar getracht.
Hij was een rustig man die zonder veel
omhaal van woorden zich heeft ingezet voor
't welzijn van zijn gezin. Hij was een min-
Zaam man in zijn omgang met geburen en
vrienden. Zijn duiven waren zijn grote
hobby. Op dat duivenhok ... daar te zijn was
zijn groot genot en zolang hij kon, trok hij de
ladder op.

Moe, lieve kinderen en kleinkinderen, waar
ik zo veel van hield, uw liefde en zorg waren
onbeschrijfelijk. Dat maakte mijn lijden
draaglijk.

Hoe pijnlijk dit afscheid is, toch vergeten we
Pa niet omdat we aan hem veel te danken
hebben, geen vaarwel maar tot weerziens.

Mamis op 12 april om 18 uur

Die families JANSSENS, MOERENHOUT, ELOOT
en VERDONCK

danken u voor de blijken van deel-
neming in rouw.

Begr. Jo ROBBERECHTS - Bea SCHOCKAERT bvba
tel. (09) 369 04 63 - 366 12 66









