Davy Gerlo

Geboren op 23-08-1977 te Dendermonde
Overleden op 05-01-2003 te Buggenhout
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Sterven is... ik zeg je geen vaarwel... mijn kind
daarvoor heb ik je te veel bemind

het is...

leven en dood geweven ol een wuivend lint

en reggen... fe zal het zien: dat je mij later wedervindt.

Aandenken aan

Davy GERLO

zoon van Willem en Gislena Gerlo - Van Riet

geboren te Dendermonde op 23 augustus 1977
en overleden te Buggenhout op 5 januari 2003,

Lied van Kaatsclub De Toekomst
Lid van Voethalclub F.C. Joso
Lid van Zaalvoethal Inve Boys.

De families GERLO en VAN RIET. danken u voor uw
aanwezigheid en medeleven in hun rouw.

www. indeken_ be

Davy,

je was jong, het leven lachte je toe.

We vierden samen eindejaarsavond.

Met veel moed begon je 2003,

Het nieuwe jaar werd ingezet! Met veel pret en plezier,
samen met je vrienden, Er werden vele plannen gesmeed.
Want 2003, dat moest wat worden!

Tot plots ...

WAAROM dat ongeval? Ongeloof, verdriet, maar vooral
machteloosheid. Waarom moeten wij atscheid nemen?
We leven met een harn boordevol vragen. |e jonge leven
werd afgebroken. We staan er alleen voor,

Het is nu stil zonder jou ...

We missen je bij het avondeten, we missen je gekibbel
met je zus, je aanstekelijke lach, je vergetelheid, de kleine
eenvoudige dingen van elke dag.

Maar weet dat we met ons hart altijd bij jou zullen blijven.
Weet dat er geen dag zal voorbij gaan dat we niet aan je
denken.

Het ga je ginder goed ...

Begr. Bob Hermans - Van Haver, Bassnode [525713.33.37) Dhrukkerij Sievens
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