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In de vrede van Kristus ruste de ziel

van Mejuffrouw

ALICE VAN EECKHOUT

GeborenteOvermere, op 11 juni 1874, en
er overleden, op 8 december 1972.

Gezalfd met de H. Olie der zieken =in axtromiss,

Lid van ‘7erschillende godvruchtige genootschappen

Reeds geruime tijd was Alice ziekelijk,
maar na elke aanval herstelde ze tamelijk
vlug, Ze had waarlijk de wilom te genezen
want ze hield van het leven. Dit leven is
voor haar nochtans van jongsaf hard ge-
weest, Als oudste in een groot gezin deel-
de ze al vroeg in de zorg om de anderen,
Door naarstig werk & haar zuinige levens-
wijze heeft ze zich een behoorlijk bestaan
verworven. Dit alles heeft haar hart ge-
voelig en mild gemaakt voor elke nood
en voor elk lijden van haar medemensen.

Haar vroom gemoed was op God ge-
richt; met een sterk vertrouwen heeft ze
veel tot Hem gebeden en de voorspraak
van zijn heiligen afgesmeekt die ze op-
recht vereerde. Met volharding heeft ze
de geboden van God onderhouden en het

geloof in Jezus trouw bewaard. Van zulke
getrouwen is het dat de apostel joannes
schrijft: «zalig de doden die in de Heer
sterven, van nu af aan. Ja waaelijk, zegt
de Geest, laat hen uitrusten van hun
moeiten,. want hun daden vergezellen hen»
{ Apokalyps 14, 13)
Goddelijke Vader, neem uw trouwe
dienares nu spoedig op in "t geluk van uw
Rijk. We vragen het U doer Kristus,
onze Heer.

De families VAN EECKHOUT,
en VALCK.

danken U zeer hartelijk voor de
troostvolle L[ij[u‘-:n van deelne.
ming en geheden.
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