Cecile Eeckhout

Geboren op 07-01-1927 te Balegem
Overleden op 02-04-1996 te Hillegem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Cecile Eeckhout

weduwe van de heer
Georges Coppens

geboren te Balegem op 7 januari 1927
en godvruchtig overleden in familiekring
te Hillegem op 2 april 1996,
gesterkt door het gebed van de H. Kerk.

De families Coppens, Eeckhout,
Van Herreweghe en Vermassen danken
voor uw blijken van medeleven,

De namis zal opgedragen worden op vrijdag
26 april 1996 om 19u30 in de parochiekerk
van Hillegem.
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Liefste moe.

Wat kunnen we zeggen?
Wat kunnen we doen?
Eerst vader, nu jij.
Jij. de beste vrouw, de
allerliefste moeder,
Wij wisten allemaal hoeveel
pijn en verdriet je had om
vader, maar je was in het
bijzijn van ons toch zo sterk.
Wij allemaal houden van je
zoals nooit tevoren.
Niets was je teveel, altijd was
iedereen welkom en een vraag
was nooit verkeerd.
Moemoe, we zien je graag en
vragen ons af hoe het nu
verder moet. Daarom, help
Ons samen met vader om
ons leven terug verder te
leven. Dank je voor alles,
We zullen je missen, liefste
moeder.
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