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Aandenken aan

Mevrouw
Anna FEYEN

Weduwe van de heer
Jan JANSSEN (1 1979)

Lid van O.-L.-Vrouw van Zeven Weetn
Lid van de bond van gepensioneerden
Lid van Ziekenzorg

Geboren e Koersel op 9 november 1907
Overleden in het ziekenhuis te Neerpelt
op 21 februari 1994,

gesterkt door het sacrament van de zieken,

“Wij, mensen, leven niet voor onszelf,
wij leven voor de anderen en voor God de Heer”.

Deze woorden van Paulus zijn ten volle toepasselijk op het
leven van Moeder.
Samen met Pa leefde zij voor haar groot gezin,
Niets was haar teveel : van 's morgens vroeg tot s avonds
laar was zij druk in de weer.
Thuis, samen met man en kinderen, vond ze haar geluk.
Het leven van de vroegere generaties was gestoeld
op vier pijlers : thuis en werk

school en kerk.
In haar drukke en zorgzame leven, gaf Moeder een grote
plaats aan haar geloof.
Bidden was voor haar cen tweede adem.
Vooral in het geloof vond de oude generatie de kracht om
steeds opnieuw de mocilijkheden en de regenslagen van
het leven aan te kunnen.
Haar diep geloof kon ij beleven, niet alleen in het dage-
lijks gebed en in de veelvuldige cucharistie, maar tevens in
de godvruchtige genootschappen waarvan zij een ijverig
lid was,
Moeder had ook een diepe mensenkennis. Geloof en wijs-
heid gaven kleur aan haar leven.
De laatste zeven jaren mocht #ij in Grote-Brogel een twee-
de thuis vinden, War was zij blij en dankbaar voor de
goede zorgen dic zij ook daar mocht ontvangen.
Wi danken God voor dit moaie leven.

Dank aan het Wie-Gele kruis,
aan her verplegend personeel en de huisdokrer.
Dank aan allen voor uw medeleven en voor uw gebed.



