Alice Matté

Geboren op 15-01-1907 te Lieferinge
Overleden op 29-03-1957 te Ninove
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Ik weet dat mijn Verlosser leeft!

1.

3
Bid voor de Ziel

van Mejuffer

ALICE MATTE

geboren te Lieferinge, de 15 januari 1907 en
godvruchtig overleden in de kliniek te Ninove de
29 maart 1957, voorzien der laatste H.H. Sa-
cramenten der stervenden.

Zij was lid van de Congregatie van 0. L. Vrouw,
van de¢ Bond en de Broederschap van bet H, Hart
en de H, Jozef.

De familién :
MATTE

dochtex ©o_  CAMMAERT

seer gevoelig voor de blijken

e Awf van deelneming hun betoond
_/U,m jma het overlijden van hun

erbare afgestorvene

DANKEN U.

Drukk. Du Mongh-Timbermont, Denderwindeke.

God heeft een grens gesteld aan het Menselijk
leven en die grens overschrijdt Hij niet.

Nu rust Zij in vrede, haar wacht de verrijzenis,
het eeuwig leven, de onsterfelijkheid en de vreug-
de der Engelen. Zij hoort de Psalmist die zegt:
Keer terug, o mijn ziel tot uw rust. want de Heer
heeft ' welgedaan. Te midden van de nacht
hoorde zij de stem die riep : de Broidegom komt,
gaat hem tegemoet;-en toen trad vij met de lamp
die ze altijd brandend gereed had in de hand, de
Bruiloftzaal binnen.

Gezegend zij God die ons vertroost in alle te-
genslag ; want gelijk we van het Lijden van Kris-
tus ons deel kregen, zo zullen we ook van de
vertroosting van Jezus overvloedig ons deel krij-
gen, Schat dit leven en het Eruwig Leven op hun
juiste waarde en ook zulk een dood als deze
wordt begrijpelijk als komende van de Goede
(God, Onze Lieve Heer.

Duurbare Familieleden, Broers en Zuster, de
H. Wil van God geschiede op aarde als in de he-
mel ! Het leven van een mens is kort en geen nur
van dag of nacht is iemand gevrijwaard tegen de
dood. Blijft daarom met hart en ziel gehecht aan
het heilig geloof, met groot vertrouwen op Gods
vaderlijke Voorzienigheid en wees zo goed mij te
gedenken in de H. Mis en Kommunie door uw
gebeden.




