Leopold De Maesschalck

Geboren op 07-12-1908 te Serskamp
Overleden op 27-05-1978 te Aalst
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Ik ben de Verrijzenis en het Leven
T
Bid voor de zielerust van
DE HEER

Leopold
DE MAESSCHALCK

echtgenoot van Mevrouw
Elvire TROG

geboren te Serskamp op 7 december 1208 en
godvruchtig overleden in de O.L.¥rouw Kliniek
te Aalst op 27 mei 1978, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen
QOud-strijder 1940-1945
Lid van de kristelijke bond der gepensioneer-
den en wan verschillende godvruchtioge oe-
nootschappen.

Leopold was een man die midden het gewoon
dagelilks leven zorgde en ijverde voor ziin
gezin. Een man uit &én stuk die als doel voor
ogen had de inzet door zijn arbeid, om zo
zijn huisgezin het welzijn t2 wverschaffen. De
laatste jaren van zijn leven waren getekend
door ziekte die hlj trachtte te verwerken.

De Heer is hem komen verlossen uit de pijn.
Hij heeft Leopold tot Zich geroepen om te
delen In het eeuwige leven.

Leopold was met de Heer verenigd door zijn
doopsel, als christen mens heeft hij geleefd,
als christen mens heeft hij ook deeslgenomen
aan het lijden van de Heer,

Mzar wie in de Heer gelooft ook al is thij
gestorven zal leven.

De zekerheid ob het esuwige leven geeft
troost in het lichamelijke afwezig zijn van
Leapald. HIj is niet meer onder de zijnen,
maar wij weten dat ki op een andere wijze
voortleeft,

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren met wveel liefdevolle zorgen hebt ge mij
emringd, vooral in die laatste moeilijke le-
vensdagen, hebt daarvoor al mijn dank. En
wanneer gij bidt, gedenkt mij dan in uw gebe-
den dan blijven wij met elkaar verbonden.

De families : DE MAESSCHALCK, VAN
DRIESSCHE, TROG en VAN CAUTER,

danken U wvoor de bljiken van kristalljke
deelneming.

Wichelen, 1 juni 1978.
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