Willy De Pelseneir

Geboren op 05-02-1929 te Moerbeke
Overleden op 29-12-1987 te Brussel
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Wij hadden het 30 graag anders gewild.
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Dit weze U een vroom aandenken aan

WILLY DE PELSENEIR

echtgenoot van Mevrouw
JOSEPHA SPITAELS,

geboren te Moerbeke op 5 februari 1929
en schielijk overleden te Brussel
op 29 december 1987.

Houder Gouden Medaille der Kroonorde.

Verbondstieken 1ste klas
van meer dan 45 jaar muszikant.

De families
DE PELSENEIR, SPITAELS,
VAN DER PUTTEN en MARTENS

danken U woor de blijken van kristelijk
medeleven en uw vroom gebed.

Begrad_ Collier-Da Taswe, Karkoolst: 2, Mosrbake, (D54)41 3500
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“ Niemand weet noch dag noch uur”™.

Hoe diep treffen ons deze woorden bij
dit zo vroeg en onverwacht afscheid.

Maar voor gelovigen Is er geen volkomen
afscheid van het leven en ook niet van
elkaar.

* Al wordt mijn lichaam afgebroken,

al sterft mijn oog en hart;

Gij zijt mijn rots, mijn God,

de roekomst die mij wacht™.
Alleen dit geloof kan ons sterken en
helpen om de pijnlijke leegte te over-
bruggen.
Wij geloven immers aan het leven, over
de dood heen, en wij weten dat niets
uit het voorbije leven vergeefs of ver-
loren is geweest.

Daarom kunnen wij, ondanks ons groot
verdriet, toch met dankbare fierheid te-
rugkijken op al het goede dat vader ons
heeft betoond.

En de mooiste gedachtenis om te be-
waren is : vasthouden aan wat hij voor
ons wilde zijn.

"1k zou voorgoed in uw huis willen
wonen om diep in uw hart geborgen
te blijven .
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