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:

Dit condenken, nodigt ons allen wit,
te bidden voor

MEVROUW

HELENA DE PELSMAEKER
Echigenote van de heer WILLY DE BRUYN

Geboren te Denderhoutem op 25 juni 1935 en
godvruchtio overleden in het O.-L.-Vrouwzie-
kenhuis te Aalst op 3 mei 1988, gesterki
door het H. Sckroment der zieken.

—

Na cen langdurige en ongeneeslijke 2ziekle,
is onze geliefde echigenote, moeder en doch-
ter geshorven.

God, wij danken U, om de vele gaven en
weidaden, die Gij ons hebt gegeven, in het
leven van onze dierbare overledene.

Wij donken U, omdat rze ons is veorgegaoan,
in oprechte liefde voor ons allen, in grote
eenvoud, ware oprechtheid, in hoar diep kris-
telijk geloof en gebed.

Wij vraogen U,

geef haar nu de hemelse vreugde, in de, voor
ons, onbekende manier van leven, in Uw
eeuwigheid.

Wij vregen U, dat we hoar in ere houden
in onze dankbaore herinnering en gebed, in
onze zorg, liefde en steun voor elkear.

www. indeken be

Sterk ons, in het groot verdriet, geef ons
vertrouwen in Uw voorzienigheid en wijsheid.
Dank U, mijn teergeliefde moeder, gii die
olles gewsest mjt, en zoveel veor me gedoan
hebt..

Dank U, miin geliefde echigenocot, kinderen,
kle'nkinderen an fomilieleden.

Vergeet me nie! in uw gebed en liefde, we
hopen, als gelovige mensen, op een weer-
zien in de Hemel.

De fomilies DE PELSMAEKER, DE BRUYN,
TORREKENS en VAN SCHANDEVIL

donken U woor uw medeleven en
gebed.
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