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Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
Wie in Mij gelooft zal leven
ook al is zij gestorven. (St. Jan-evangelie)
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Om in deze Eucharistie en gebed te gedenken
MEJUFFER

ALINE - HORTENCE PIETERS

dochter van wijlen de Heer en Mevrouw
PETRUS en COLETA PIETERS-VAN DER JEUGT.

Op 14 januari 1908 werd zij te Lokeren geboren
en God nam haar aan als zijn kind in het
Doopsel. Op 31 mei 1992 werd zij. gesterkt
door Christus in zijn sacramenten, te Lokeren
vri] onverwacht opgercepen door haar Schepper
om voortaan volledig deel te hebben in zijn
Liefdesleven.

In deze Paastijd gedenken wij de Verrijzenis
van de Heer. Hij Is ons voorgegaan in de dood
maar Hij is verrezen en zo toonde Hij ons dat
het leven met de dood niet wordt vernietigd
maar in zijn wolheid ontplooit. leder mens
verlangt voort te leven en God, die de mens
dit verlangen gaf kan toch niet met de dood die
drang naar leven teniet doen.

Onze dierbare overledene heeft een hoge ouder-
dom bereikt en werlaat wvrij plots en onver-
wacht haar broer, familie en vrienden. |s haar
heengaan onverwacht het zal niet onvoorbereid
zijn. Ze kreeg regelmatig de Hoogdag aan huis
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en ledere dag bad ze haar rozenhoedje en wist
dat het mensenleven broos en vergankelijk is.
Zo heeft ze dan geleefd en de Heer heeft haar,
zoals ze eenvoudig en zonder veel omhaal heeft
geleefd, haar ook uit dit leven opgenomen in
zijn heerlijkheid. Met Felix Timmermans kunnen
we haar leven en dood samenvatten: «Met U,
God, zijn er geen verten meer en alles is nabij.
Des levens aanvang glindert weer ;

geen gisteren en geen morgen weer ;

geen tijden meer &n geen uren ;

geen grenzen, geen muren

en alle angst voorbij.

Verlost van schaduw en wvan schijn

wordt pijn en smart tot vreugde verstreven !
Hoe kan het zo eenvoudig zijn !

Hoe kan het leven hemel zijn!

Met U, o kern van alle leven.s

De families Pieters en Van der Jeugt

danken U wvoor uw blijken van deelneming.
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