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«Niemand leeft wvoor zichzelf, niemand sterft
voor zichzelf. Of we leven of sterven, de Heer
behoren we toas.

Dankbaar blijven we gedenken

DE HEER

GERARD WATERSCHOOT

echtgenoot van mevrouw
MARIA VAN HOYLANDT

Geboren te Haasdonk op 12 november 1917
en godvruchtig overleden te Sint-Niklaas
op 15 mei 1991.

Gesterkt door de sakramenten der zieken.

Het leven van een mens, een kind van God,
is de weg naar het esuwige laven bij de Heer.
Met Hem doorlopen we de tocht, gaan we hand
in hand met medemensen. Zo was ook de tocht
van Gerard.

Al was het dan de laatste jaren een stille tocht,
leefde hij teruggetrokken binnen de muren van
zijn woning, hij ging de tocht niet alleen.

Hij ward gedurende al die jaren begeleid door
zijn lieve echtgenote die met veel geduld en
begrip hem liefdevol heeft verzorgd. Mede met
de hulp van zijn dochter, schoonzoon en zijn
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kleinkinderen, groeide tussen hen in die moei-
lijke jaren een sterke liefdesband en wisten ze
van elkaar dat de één op de andere kon rekenen
om Gerard in zijn nood te begeleiden.

En toen kwam, nog vrij onverwacht, het moment
waarop hij zo ernstig ziek werd dat hi] moest
worden opgenomen. Enkele dagen van grote
spanning en toen werd duidelijk hoe Gerard
zich slechts thuis voelde in zijn vertrouwde
omgeving. =Mag ik me nu gereed maken om
naar huis te gaan 7= zo vroeg hij.

Hij is nu thuis gekomen bij God. Daar moge
hij nu de rust vinden, de eeuwige rust in Gods
vaderlijke liefde.

Mevrouw Maria VAN HOYLANDT,
kinderen en kleinkinderen,

de families WATERSCHOOT, VAN HOYLANDT,
SMET en HEYNDRICKX

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.
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