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1k ben de Verrijzenis en het Leven.

L
Bid voor de zel
van MEVROUW

Maria Mathilde WATTE

Weduwe van Miinheer

PETRUS JOZEF TIELEMANS

geboren te Schepaaal ae 2 maart 1887 en zeer De families:
godvruchtig in de Heer ontslapen te Aspelare

de 11 april 1966, Gesterkt door al de troostmid- WATTE en
delen van de H. Kerk en de Pauselijke zegen.

: IELEMANS
Lidd van de 3e orde van de H. Franciscus. %

Algoede God, Vader van ontferming en God
van alle troost, Gij wilt niet dat iemand verlo-
ren gaat, die in U gelooft en op U hoopt; zie
in uw grote barmhartigheid neer op uw diena- danken U hartelijk voor uwe blijken
res, want oprecht geloof en kristelijke hoop van deelneming en uw gebeden tot
bevelen haar bij U aan. Bezoek haar met uw zielelafenis van hun dierbare over-
genadegaven, en schenk haar goedgunstig kwijt- ledene.
schelding en vergeving van al haar zonden om
wille van het lijden en de dood van uw enig-
geboren Zoon. Dat haar ziel in U een genadig
rechter vinde, en door het bloed van uw Zoon
van alle smet gezuiverd, moge overgaan naar
het eeuwig leven. Door Kristus, Jezus, onze

Heer. L Uitg. L. Verstockt, Aspelare
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