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Als ik doodga, huil maar niet,
ik ben niet echt dood, moet je wetan.
Het is de heimwee die ik achtarlist,
dood ben ik pas, als jii me bent vergeten.
Bram Vermaulen

.l.

Dankbaar aandenken aan

Ghislain TIELEMANS

Echtgenoot van Jeannine VAN BELLINGHEN
¢ 24 maart 1942 - 1 21 december 2000

Zaakvoerder schrijnwerkerij Tielemans
Adjudant Vrijwilligerskorps Brandweer Lennik
Bestuurslid Middenstand Lennik
Lid van de Milieuraad Lennik
Lid van P.W A, - Lennik

Wij danken U oprecht voor uw gebed en
medeleven. Uw aanwezigheid was voor
ons een grote steun.

De families TIELEMANS, VAN BELLINGHEN,
AMIJS en VANDERPOORTEN

WNW. Indexen.be
|

Lieve Papa,

Hier staan we dan.

Plots was je er nigt meer en we wilden je
nog zovesl vertellen, nog zoveel vragen.

Jij was altijd al een steunpunt in ons leven.
Diegene waar we altijd terecht konden,

met een antwoord op alle vragen,

veel goede raad en een luisterend oor.

Jij en mama waren een onafscheidelijk team.

Voor Julie en Floris was je hun allerliefste papie.
Ze keken zo naar je op. :

Ze hadden zo graag nog ‘'ns samen met jou

in de brandweerwagen gezeten.

Papa, we missen je zo, we willen het niet geloven.
Bedankt voor alles waar we nu gesn woorden

voor hebben.

Je overlijden was sen slag voor iedereen.

Je was ieders vriend.

De familie, het personesel (jouw mannen), je vrienden,
de brandwear, de collega’s van hef werk, ...

ze missen j& allemaal.

Papa, in ons hart blijf je altijd bif ans.

We zullen je nooit vergeten.

We dosn ons best om jouw levenswerk verder
te zetten, zoals fij het zou hebben gewild.
Papa, we zien je graag.

Mama, Conny, Peter, Sandra, Christophe, Julie en Floris
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