Cyriel Van Den Eynde

Geboren op 05-07-1878 te Idegem
Overleden op 29-03-1965 te Idegem
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Onze Lieve Vrouw van de Oudenberg, b, v, o.

GEDENK IN § UW GEBED

de ziel van Mijnheer

Cyriel VAN DEN EYNDE

echigenoot van
Mevrouw Elvire DENEYER

geboren te [dezem, de 5 juli 1878 en er godvruchtig
overleden de 29 maart 1965, gesterkt door de H, H.
Sacramenten en de Pauselijke Zegen,

De hoge ouderdom is een zegen die niet zonder
zorgen of lijden bereikt wordt, maar die met een
gerust gemoed wordt aanvaard als het hetrouwen
op God, met gebed en plichtbesef honderdvoud
berusting brengt | Liefde Gods is wederkerig : wie
God bemint uit geheel zijn ziel, uit al zijn krachten,
krijgt wederliefde die zalft en zegent en vrede
brengt |

Hij was een vredig en vreedzaam mens, die zijn
familieleven boven alles liefhadt |

Beminde echtgenote, meer dan jubeljaren hebben
ons in goede overeenkomst en genegenheid vere-
nigd en samen genoten ; moge de Heer u versterken
tot de dag der eeuwige vereniging.

Dierbare kinderen en vooral geliefde kleinzoon,
weest steeds eendrachtiz, eert uw moeder zoals ge
voor mij immer gezorgd hebt en vergeet me niet in
uw gebed.

H. Hart van Jezus, hermhertigheid,
Zoet Hart van Maria, wees onze {roost.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor
ons.

Uitg. Vliassenbroek, Idegem.
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De familiten VAN DEN EYNDE, DENEYER,

NEUCKERMANS. DE RO,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hun betoond bij het overlijden wvan hun

dierbare afgestorvene.

DANKEN L.




