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Met liefde en dankbaarheid
herinneren we ons

Mevrouw

Maria DE MEERLEER

weduwe van de Heer

Maurits VANDENBROECK

Geboren te Denderhoutem op
22 augustus 1914 en onverwachts
overleden in het AS.Z. te Aalst
op 8 juni 1999,
gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van de socialistische gepensioneerden.

Zacht en stil heeft moeder haar ogen
gesloten voor deze aarde, om te ontwaken
in de armen van God.

Wij hadden haar graag nog langer bij ons
gehouden, maar de dood heeft haar werk
verricht.

Moedig heeft zij geleefd en gelaten haar
lot aanvaard. Pijnlijk is het verlies van deze
die wi] zo bemind hebben, doch het
betrouwen op de eeuwige zaligheid zal
ons troost verschaffen. Zij stierf zoals zij
geleetd heeft, als een doorbrave viouw
van het oude geloof.

Heb dank, goede moeder, voor alles wat
ge voor ons gedaan hebt. Voor het
voorbeeld dat ge ons gegeven hebt.

De Hemelse Vader, in zijn barmhartigheid,
zal U er zeker voor belonen en U eeuwige
rust schenken.

Beste kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, ik zeg U geen vaarwel
maar 1ot ziens in het hiernamaals,

De families .
De Meerleer, Vandenbroeck,
Pelerman en Boel
danken U om uw aanwezigheid,
uw medeleven en uw gebed.
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