Willy De Meerleer

Geboren op 07-02-1939 te Aalst

Overleden op 10-03-1993 te Wichelen
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Koo

—— loop door de avond

en het Is vreemd

hoe ik voor het serst de wind vosl

an het is vreemd

hoe E‘:Imtlar het eerst de zon zie

hoe zij stil wegzinkt

naast de wilde kastanjebocom
Karen.

als blijvende herinnering aan
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Willy DE MEERLEER

mdarc:?'zﬂ'mhﬂ
Hailige Maagdcollege te Dendermonde

geboren te Aalst op 7 februari 1938
overleden te Wichelen op 10 maart 1993

Echtgenoot van
Mevrouw Liliane HANSELAER
en papa van Karen en Kristof

De families
DE MEERLEER, HANSELAER,
VERCAMMEN en LAMMENS
danken U voor uw gebed en
blijken van medeleven in hun rouw.

&5 Rouwcentrum & druk. Bogaert, Dendermonde

hij lijkt maar sven weg
maar hij ;-;mt niet h&mgm
hij heeft de rust gevon
hlm in dit leven
door sommigen niet gegund
doodgegaan, gedood
door woorden
papa had niet moeten sterven
Karen.

papa )
Iu:w-tu1i ben je weggegaan

; neringen achterlatend

een lieve en joviale schtgencot
van een hulpvaardige en
een bekommerde vader
van een plichtsbewuste en atientievolle
vaderfiguur voor zoveel kinderen
dit zullen we nooit vergeten
we moesten samen nog
ontzettend veel verwezenlijken
we hadden nog zoveel plannen
je zou me nog zoveel geleerd hebben
we zullen je missen
overal waar ik je ooit gezocht heb,
heb ik je gevonden
dank voor alles, liefste papa !
rust in vredes.
Kristof.
mijn lieve broer
de leegte die je nalaat kan nooit opgevuld.
Was de pijn in je hart dan zo hevig
dat wi je niet meer konden helpen
we zullen je blijven gedenken
Je zus Hilde.










