Emiel Van Leuven

Geboren op 04-02-1905 te Lede

Overleden op 25-04-1994 te Lede

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Lid wan de OChristelijke beweglng gepensio-
nearden — Lld van de Blindenbond sLicht en
Liefdes — ©Oud lid van de Belgische Boeres.
bond.

Welke ouderdom men ook beralkt,

het leven gaat wlug wvoorhlj.

Vael ellende heeft hij de laatste jaren geleden,
mear steeds het kruiz ssnveard nasr voor-
beeld wvan de meester.

Mijn vadertje, hij was rechtvaardig.

Hij had de last op zich geladen een eerlijk
man & Zijn.

Zacht en stil heeft de Heer zijn ogen gesloten
Hij was bereid em stierf en wvan die stonden
heeft hij het licht des levens weergevonden,
Kinderen en kleinkinderen, dank woor uw gene-
genheid, Bljf verder in het ouderlifk huls

Wij denken met liefde terug asn samen komen bij moeder, die zijn afwezigheld
diep 7al voelen.

DE HEER

Emiel VAN LEUVEN
Echtgenoot van Marla, Judith VAN DER PUTTEM

Mamis op wosnsdag 25 mei 1994 om 19 vur

Voor de blijken wvan gensgenheid bij het
heengaan danken U de families VAN LEUVEMN,

Geboren te Lede op 4 februari 1905 en god- YAN DER PUTTEN, DE WINME en BAEYEMS.
vruchtig overleden in familickring te Lede op — e e
23 april 1834, gesaterkt door het H., Sakrament Begraf. Rowwcentrum R. GALLE, Tel. 80.37.28

der zieken. Druk. Heestermens, Lede. Tel. [053) @£0.38.10
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