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Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm U over hem.

BID VOOR DE ZIEL
-I_ VAN DE HEER
Michel DE KERPEL

echtgencot van Mevrouw Bertha BAEYENS
geboren te Schellebelle op 14 oktober 1894 en er na
een jarenlange ziekte godvruchtig overleden op de fees:-
dag van het H. Hart. 29 juni 1962, getroost en gesterkt
door de Heilige Sakramenten der Stervenden en begun-
stigd met de Pauseliike Zegen “in het stervensuur’.

Oud-Strijder van de oarlog 1914-1018,

Vuurkruiser
Vereremerkt met verscheidens eretekens.

Troost elkander, zegt Sint-Paulus, met deze
gedachten : Wij geloven dat Kristus na zijn
dood verrezen is: zo zal God ook allen die in
Kristus gestorven zijn opwekken met Hem;
Laat U dus niet meeslepen door uw droeftheid
als hopeloze mensen.

Onze hoop is de Heer! Hij heelt geleden
en is gestorven voor ons. Hij deed het als een
voorbeeld omdat Hij wist dat wij dezelfde
weg moeten gaan : lijden en sterven behoort
bij het leven. Maar aan dat lijden en dat ster-
ven heeft Hij een betekenis en een waarde
gegeven. Zijn voorbeeld was geduld en gela-
tenheid, offerwil en onderwerping.

Nu voor onze averledene "alles is volbracht”

denken wij terug aan wat hij heeft geleden,
hoe hij alles heeft aanvaard en gedragen, hoe

hij gelouterd werd en in Jezus zijn Meester
heeft gevonden. Wij bidden voor hem, ook
al geloven wij dat God hem mild alles zal
vergelden wat hij ook terwille van anderen
in dit leven heeft moeten doorstaan. Moge
ons gebed voor hem de zielerust, voor de
zijnen troost en sterkte verkrijgen.

Dierbare Echtgenote, Geliefde Kinderen,
om mijnentwil hebt ook Gij veel moeten
doorstaan : uw voortdurende zorg om mij, uw
slapeloze nachten, uw onophoudende angsten.
VYocr mij is alles volbracht. Gij moet nog zorg-
en voor elkander en voor Erwin die de vreug-
de van mijn dagen was.

Eerwaarde Zuster, ook U zeg ik dank om
uw liefdevolle dienst aan mij en aan zoveel
andere zieken.

God moge U allen lonen voor het goede
dat Gij mij bewezen hebt. Blijft mij gedenken
in uw gebeden.

"Miin Jezus, barmhartigheid”.
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De families DE KERPEL, BAEYENS,
SMETRYNS en VAN LAER,

danken U om de blijken van deelneming
hen betoend deoor uw aanwezigheid en
uw gebed.

druk. cooman-michiels. schellehelle
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