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BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw

Julia - Margaretha DE KERPEL

Weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer
Pipinus VAN STEENDAM

Weduwe in tweede huwelijk van Mijnheer
Kamiel VAN LEUVEN

geboren te Schellebelle de 30 januari 1889,

overleden te Serskamp de 4 september 1966,
gesterke door de H.H, Sacramenten der stervenden.
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«Ik heb de goede strijd gestreden, mijn
levensloop voleindigd, het geloof bewaards.
Een verdienstelijke christen vrouw is van
ons heengegaan. Zij was een schoon mens.

Zij heeft zichzelf niet ontzien noch gespaard,

al haar werkkracht, wijsheid en goedheid,
alles zonder enig voorbehoud heeft zij gege-
ven voor het welzijn van anderen.

Al wie haar kende heeft van haar ge-
houden om haar eenvoud en echte vriende-
lijkheid. Haar huis was steeds open voor
iedereen, steeds bereid om te troosten en te
helpen. Met haar eigen sterkte en levens-
moed kon zij dat op een uitzonderlijke wijze.
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Als een goede moeder heeft zij haar
gezin steeds zorg en arbeid ingeprent en zij
gaf het goede voorbeeld van diepe gods-
dienstigheid, ernst en deugd.
Onwankelbaar was zij gehecht aan haar ge-
loof. Een rotsvast Godsvertrouwen gaf haar
zelf in dagen van groot lijden en beproeving
berusting en optimisme.

Rustig is zij heengegaan naar de Heer,
in wiens tegenwoordigheid zij steeds heeft
geleefd. Barmhartige Heer, geef haar ziel
de eeuwige rust, Amen.

Mr en Mevr. Georges Van Steendam-I'Honde ;

De Heer Maurits Van Leuven |

Jonge Heer Eddy Van Steendam ;
De Familién De Kerpel, Mertens, Van Steendam,
Middernacht, Van Leuven en Van de Putte,

zeggen W hun beste dank voor Uw
gewaardeerde deelneming en vrome

gebeden.

rog. michiela



