Cesar Oscar Gunst

Geboren op 28-02-1896 te Stene

Overleden op 15-06-1965 te Oostende
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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GEDENK IN UW GEBEDEN DU ZIEL

van Mijpheer

Cesar Oscar GUNST

Chudstrijder 1% 4-18 vereerd met verscheidene eretekens

Zoon van wijlen Mr en Mw Désiré GUNST-CLOET

geboren te Siene, de 28 februari 1846,
co overleden te Dostende, de 15 juni 1565,

Wat is het leven van de mens? ... Een dooriocht
naur een verdere bestemming, cen terugreis naar
een eeuwig vaderland, een voorbereiding op de
latere eeuwigheid.

Het leven is een alwisseling van blijde en droe-
vige dagen. Het einde ervaa is ons onbekend en
de dag van onze dood een onbekende zaqak. Daar-
om wezen wij allijd bereid om voor God te ver-
schijnen en 1ekening te geven van al de daden van
ons leven.

Het stervensuur is het uur woaarop de waarheid
klaarst voor oyen schijnt. Dan begrijpt men dat de
wereld niets kan geven tenzij ijdelheid, die als rook
voorbijgaat.

Bij het afsterven van onze dierbaren, vinden wij
troost in de gedachte dat zij ons niet vpor goed
verlaien, maar ons voordafgaan. Kristus immers richt
onze hoop naar onze glorievolle verrijzenis en be-
reid! ons na de vergankelijkheid van ons verblij
op aarde, een eeuwige woonstede in de Hemel
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