Desire Gunst

Geboren op 03-08-1851 te Zandvoorde
Overleden op 25-05-1931 te Steene

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

i

Die U beminnen en dienen, o Maria, zullen levende
en stervende uwen bijstand genieten. H. Bernard.

Bidt God tot Lafenis der Ziel . .

van den

. ' Eerzamen Désiré GUNST

Weduwnoaar in 1ste Huwelijk van
helanie VANDEWYNKEL
en in 2de van Rosalie C_LDET
geboren te Zandvoorde, den 3 Augustus 1851 en god-
vruchtig overleden fe Steene; op St. Catharina-Conter-

dam, den 25 Mei 1931, versteckt en getroost door de
Heilige Sacramenten der Stervenden.

Gelukkig de rechtvaardige die in de ongemakken der
ziekte de hand zegent van God die beproeft en reinigt.
H Francis-Sal.
Uitgeput van krachten stierf hij in een goeden ouder-
dom. Grijze haren ziin een eereliroon als zij op den weg
der deugd gevonden worden.

Genesis XXV, - Spreuk X V.31

Mijn lieve Kinderen en Kleinkinderen, die mij op
mijn sterfbed z50 wel hebt bijgestaan en getroost... of die
in- het verre Amerika mij zoo teederlijk bleef beminrien,
veér geet mijn pijnen en mijn arbeid niet, denkt aan de zor-
" gen welke ik voor U gehad heb én aanziet het als een
plicht voor mijn ziel te bidden. H. Joan Chrysos.

H. Hart van jesus, ik betrouw op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligbeid.
(300 d. aflaat voor ieder en telkens).







