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1.

Vroom esandenken aan

Mevrouw Rachel GUNST

geboren te Middelkerke op 17 april 1913 en ten-
gevolge van een smarlelijk verkeersongeval haas-
tig overleden te Westlende op 16 november 19390.

Lig Christelijke Bond der Gepensioneerden
Lid van de K.A.V.

Op die avond heeft het onbegrijpelijke van een
ongeluk zich voltrokken als een bliksemslag bij
heldere hemel. Algemene verbijsiering bi] tamilie,
vriendenkring en buurt. De ongeluksmare liep
ijlings van mond tot mond en werd met versla-
genheid overal rondverteld. Het kon niet, het
mocht niet, hoe was het mogelijk; maar de wer-
kelijkheld was pijnlijk en snijdend : de dood had
alle lieidesbanden doorgeknipt.

Rachel was graag gezien In Westende en zo
levenskrachtig dat weinigen haar ware leeftijd
konden wvermoeden. Zij laat niets achter dan
goede herinnaringen voor allen die haar genegen
waren,

Daarom bidden wij :

God, onze Vader,

Gij hebt de mens geschapen

en beloofd dal de mens

die Gij verlost hebt -

door het slerven en verrijzen

van de Heer Jezus,

eenmaal mel Hem zal verrijzen.
Mel deze belofte in ons hart
nemen wij treurend maar hoopvol
afscheid van Rachel,

WL INOEKE

die ook verlangd heeft naar geluk,
maar zo brutaal werd weggerukt
uit dit aardse bestaan.

Mijn liefste zoon, dochter en schoonzoon; ik heb
jullie die avond geen goede nacht kunnen toe-
wensen; zelifs geen tot weerziens: geen vaarwel
voor altijd.

Mijn lieve zuster, ik voelde me zo gaarne bij
jou; walt was het goed als we samen waren.

Mijn kieinkinderen, ik veoelde me bij jullie zo
jong van hart,

Vaarwel mijn dierbare vrienden, |ullie allen die
ik heb welgedaan of die mij hebben welgedaan.

Om Gods wil, gedenk mij door jullie gebeden en
liefde,

Zolang in ons de levensliefde bloeit

en ieis minnend ons hart boeit,
men is niet oud !

Men oud slechis wordt

als 't hart verdort |

..vVan 't leven zo genomen

nog mooie dromen komen |

Bemin hel mooie en draag in 't 0og

de stralen van de zielsdrift voort |

Stap blijgemoed, het hart hoog,

naar eigen zin, en eigen min,

uw eigen leven door.

De familie GUNST dankt U voor uw gebeden
an blijken van medeleven.
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