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Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

We begeleiden ten grave
e de Heer

Camiel PEELMAN

echtgenoot van Mevr, Pelagie DE GELDER

geboren te Uitbergen op 7 december 1898 en
zacht in volle overgave aan de Heer ontslapen,
in de kliniek te Dendermonde op 26 maart 1977.
Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen.
Lid van da bond der gepensioneerden.
Lid van verschillende genootschappan.

Een vroom man, steeds bereid voor God en
zijn evenmens is onverwachts van ons heenge-
gaan. Moge de Heer die hij steeds trouw was,
hem dé eeuwige beloning schenken.

Als minzaam, bereid en genegen man zien we
hem met spijt van ons heengaan. Steeds was hij
voor elke goede daad ten dienste, altijd was hij
bereid om alls noden te helpen lenigen

Een spreekwoord zegt: «in het leven van
een mens is niet alles rozegeur en zonne-
schijn.» Dat heeft hij al te dikwijls ondervon-
den op zijn bedrijf en in zijn huisgezin. Maar
onze goeie Camiel bleef altijd bemoedigend en
klagen lag niet in zijn lijn.
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Beminde echtgenote, meer dan vijftig jaar
hebben we lief en leed mogen delen. We heb-
ben het steeds samen gedaan en we waren ge-
lukkig omdat we vertrouwden op de hulp van
de Heer.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, dank
voor uw genegenheid. We vormden en bleven
één familie. Blijft die goedheid betonen tegen-
over moeder.

Beste familieleden en vrienden, blijft mij ge-
denken in uw zondagsmis, zoals ik voor zovelen
heb gedaan.

Dat hij ruste in vrede bij de Heer.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ans veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene.

WWij danken U daarvoor van harte,

De families PEELMAN,
DE GELDER,
PIETERS en
VAN DEN BOGAERT.
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