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In het lommer van het kruis moge hij in vre-
de rusten.

t

BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

GEORGES ERAUW

Echtgenoot van Mevrouw
Julin SCHAUVLIEGER.

Geboren te Zonnegem de 15 november 1913 en
er schielijk overleden de 13 oktober 1966. Voor-
zien van het H. Oliesel.

Hij was lid van de ootschappen van de
H. garhara en van de mikulaﬂs '?r:n Tolentijn.
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. Leven is weven en sterven is bij God zijn stuk
ingeven.

De almachtige God, Meester van leven en dood,
houdt de dag van ons sterven voor ons verbor-
gen, zodat wij ons steeds moeten voorstellen

dat die nabij is en dat we elk ogenblik moe-
ten bes aan het weven van onze eeuwige
zaligheid.

Gevormd voor het leven door \l:illlm voorzichti-
ouders en een d%m jk onderwijs
eidde de dierbare overl zijn in en :djln
e o tak et e
na zijn zware

vmnrollzlejn bidden in de W n leven
Was Vo en toewijding. Zijn vlug en schran-
der msm, zijn m:lllt en edel gemoed stonden
steeds ten dienste van iedereen en vooral van

\www iAdbReNgvanten, vrienden en medeburgers.

Dierbare echtgenote, in de bloei van het le-
ven werd ik uit ons gezin weggerukt; voor mij
was de dood, die misschien voor U onverwacht
was, niet onvoorbereid; wvoor U echter is die
scheiding een harde slag. Wij hebben samen veel
voorspoed en geluk gekend. Wil nu ook deze te-
genspoed en beproeving gewillig aanvaarden. Het
mll]mntmmtnjninuwlmdmﬂod.ibdgﬁ:
wil te volbrengen evenals de gedachte dat gij mij
steeds hebt teund om in alles de-rechte weg
s g e
ren door de eensgezin n hun gen eid,
door hun werkzaamheid en door hun voorbeeldi-
ge kristelijke levenswijze voor U een groeiende
steun en zalvende troost worden.

Zeer beminde moeder, broeders, zusters, wver- -
wanten en vrienden, ik weet dat mijn diep be-
ﬂmefdem]::memmijnpliﬂde kinderen op

mogen n om de ware familiale geest,
die ons allen steeds zo gelukkig maakte, te blij-
ven onderhouden.

Gedenkt mij allen in uw gebeden.
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Julian SCHAUVLIEGER,

Heer en Mevrouw Frans LAMMENS - ERAUW,
Mejuffer Lucienne ERAUW,

Mejuffer Anny ERAUW,

De familién ERAUW, SCHAUVLIEGER,
ELOOT en JANSSENS.

DANKEN U de blijken van deeine-
ﬁuhmﬂgpbedu.

Uitg. E. De Pauw, Zonnegam.



