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Of wij leven of sterven :
de Heer behoren wij toe.

IN DANKBAAR GEBED GEDENKEN Wi
DE HEER

GUSTAAF ERAUW

weduwnaar van Mevrouw
CLARISSE DE MEYER

geboren te Letterhoutem op 22 okiober 1908 en
godvruchlig overleden in de kliniek 5t Elisabeth

te Zottegem op 3 augustus 1981, gesterkl door het
H. Oliesal.

De families ERAUW, DE MEYER, SCHEPENS,
MONS, LAMMENS en EECKHOUT,

danken U van harte voor uw deelneming en
gebeden.

www, indeken.be

Door vele bekommaernissen moeten wi| binnengaan
in het Rijk der Hemelen. Bij onze dierbare over-
ledene is dit apostelwoord in vervulling gegaan.
Zacht en stil ls vader van ons heengegaan. Zijn
leven was getokend door eenvoud, toewijding voor
zljn gezin en zware arbeid voor het welzijn der
zijnen.

Wi| danken U Heer voor dat leven en al het goede
dat hij gedaan heeft en wi] bidden U : geef aan
uw trouwe dienaar het eeuwig loon in een leven
bi] U van rust en vrede...

Dierbare kinderen kleinkinderen en achlerkiein-
kinderen, dank u voor uw bekommernis en goede
zorgen. In goede en kwade dagen waren wij sa-
men gelukkig. Gedenk mi| in uw gebeden.

Gi] allen die mi] gekend hebt, laten wij één blij-
ven in gebed. Dan mogen wi| niet treuren, maar
God danken om zulk vruchtbaar leven.

Jezus, Maria, Jorel, wi] vertrouwen op U.

Uitg. R. De Smaele Leeuwergem
Begral. Lamiroy St Lievens-Houtem



