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Onze hulp is in den naam des Heeren, die
hemel en aarde heeft gemaakt,

¥ BID VOOR DE ZIEL VAN
van

Irena Clara Erauw

Echtgenoote van
CYRIEL ROELANDT

geboren te Serskamp 19 Juli 1914 en
aldaar godvruchtig overleden den 24
Juli 1942, versterkt door de laatste H.
Sacramenten. — Lid der Confrerie van
de H. Barbara en der Boerinnengilde.

Zij was eene deugdzame vrouw en eene tee-
dere moeder, voorzichtig in haar woorden,
vriendelijk in haar omgang, voorkomend en
gedienstig jegens allen.

God beproeft de zijnen, omdat in de beproe-
ving de waarde van het leven ligt.

De bitterheid van ons aardsch leven gaat
voorbij, maar eeuwig is de vreugde der geluk-
zaligheid. Van uit den hemel roept zij ons

s met den koninklijken profeet David toe :
komt en luistert gij allen godvreezenden, ik
zal u de vreugde verhalen, die mijne ziel bij
den Heer smaakt.

Heer, wil slechts uwe liefde met uwe genade
geven en ik ben rijk gemoeg en verlang niets
anders meer

Beminde Echtgenoot, die met mij zoo trouw
leed en vreugde in dit leven hebt gedeeld, ze-
gen Gods aanbiddelijke raadsbesluiten en houd
uw hart verheven tot Hem, bij wien ons een
blijde en eeuwig wederzien wacht, En E] lief
kind houd steeds in uw jeugdig hart de herin-
nering aan uw moederke, die u zoo beminde,
Leef volgens Gods wet en maak vader rlukki A

Vaartwel allen die mij dierbaar zijn, en die
ml&n dood in diepen rouw stort, gij ebt mijn
lijden verzacht door uw troost, wecst thans
miin steun door uw rebeden,






