Aimé De Saedel eer

Geboren op 30-12-1916 te L etterhoutem
Overleden op 24-07-2001 te L etterhoutem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Alscheid nemen ls et dankbare handen
mesdragen wal wij niet kunnen vergelen.,

.'.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Aimé DE SAEDELEER
Echigenoot van Mevroow
Gabriélle ROTTIERS

geboren te Lellerhoulem, op 30 december 1916 en plolseling
in lamiliekting tol de Heer teroggekesrd, on 24 juli 2000,
Begeleld door de gebeden van de H. Kerk.

De lamilies DE SAEDELEER, ROTTIERS, ERAUW en
VAN DER HEYDEN,

danken U voor de bliken van deelneming in hun rouw,

WWW, Indexen.pe

Li=ve man,
Je glimlach en e zorgen zin voorbi.
J& ligve sandacht voor de dasgse dingen
die door je hoold en door e vingers gingen:
en alles wal je waa voor mil.

Lieve wader,
Wil kunnen vragen stellen,
maar geen vraag en zells geen aniwoord doen de plin vergelen die
wij lezamen om je heengaan leden, Fler volgen we jo rechigetrokken
spoor. We welen, je beol piel médr dan enkels stappen voor,

Lielste pépé,
Jo wad een mon van weinig woorden.
We hielden zielsvesl van jon en zullen j@ heel eg missen, Je plaats
im de zelel is letg maar in ong hart bl je voor allijd.

We dragen zorg voor moeder en zullen je nooil vergelen.

Begr. Van Dorpe-Pluym Druk. De Riemasker
Uitg. R. Houbracken, Letterhoalem
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