Marie Coralie De Saedeleer

Geboren op 29-09-1847 te L etterhoutem
Overleden op 16-06-1913 te L etterhoutem
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Geloofd zij Jesus-Christus.

A

T BID VOOR DE ZIEL
van
Coralia DE SAEDELEER
Weduwe van

AUGUST ERAUW

Gebo-2n te lLetterhaiitem den 15 Sepienmber 1547
aldaar overleden, den 16 Juni [°13. nersterki door
de lantste H. Sakramenten der sicroenden.
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Alwie haar gelend heeft zal getuigen dat zij bekleed
was met bermhertizheid, goedheid en zedigheid :
Doch vonral onderhield zij de liefde die de band is der
volmaaktheld. Epist .Col. III
Zij doorliep met verduldigheid dea weg des lijdens
hare oogen in gedachten waren sleeds gevestigd op
het voorbeeid van onzen Zaligmaker; zij wilde lijden
met Hem en voor Hem, om het riik des Hemels te
‘mogen binnentreden. Ep. ad. Hbb. Snit. AJ.

Mijne hopelooze kwaal aanvaarde geene genezing

het is seschied zooals het den Heer behaagd heeft, -

dat Ziin naam gezegend zij, vertroost n dan mijne

beminde kinderen, onze scheidiz zal nigt eenwiy _zijnf-‘?;

wij zullen elkander in de hemel wederzien dan zal uw
hert zich verhiijden en miemand zal uwe vréugde

ontremen. _ Ly
Zoet hart van Jezus & Maria wees mijue toeviucht.
(7 jaren en 7 quand. aft, =

R. I. P.
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