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ESTELLA DE SAEDELEER

poCHTERT)E vaxy EMIEL
Ex vax CELESTA ERAUW

geboren te Letterbautem, den 18 April 19ds
en aldaar aan de liefde barer ouders omtruk
den 2% September 19y
C A ———
Als 't nog eens lente wordt .. dan rou re wel genesen
Wat vreugde zou het dan voor bare ouders wezen

Haar minnend kinderhert verlangd’ toch 200 zeer,
Neen sterven mocht ze niet | genezen 20u 2e weer,

Als 't nog eens lente wordt... daar lag re naar te trackten
Haar Ouders koesterden de hoop die [ijden kan verzachten
Eilaas | reeds zat de dood stil wakead byj baar bed

Of volgde beimelijk haar op bij elken tred.

Als 't nog eens leate wordt, o Engelen racht en teeder
Gieen nieuwe leate ziet gij coit op aarde weder,

Maar ginds in eeuwige lente en ceuwigen ronneschijn
Moogt gij van smarten vrij thans esawig blijde 2iju,

Als 't nog eeas leate wordt, o kind 200 vroeg ontsomen,
Ook in ons herte zal geen lentevresgd meer komen

(») waart de blijde z00ne vaco ons huisgesin

Ea na gij heea gaat treedt hier geen vreagd meer in.

Als 't sog eens lente worde, turdtﬁte nog eeas daar
Daa sullen wij te saim Gods goedheid loven ‘boven
Het leven spuedt voorbyj, hier klinkt bet scheidensiied
Ginds is het ecuwig lente en sterft de vreugde niet

Gelietden al, weidra zien wy elkander weder

O Moeder, dank voor uwe zorgen veel 2o teeder

O Vader, dank voor al aw arbeid en aw leed,

Gy, Broeders ea Zuster, vaartwel tot in der seuwigheid







