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Aandanken aan
MEVROUW

Marcella, Louisa DE SAEDELEER
peboran e Latternoutern op 30 maart 1820

&n owverladen in het A Z_ Sint-Elisabelh 18 Zotlegem op 5§ mei 2004,

gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Da famibes DE SAEDELEER an ERALW
dankan u voor de bigken van inmge Deelnaming in hun o

Narmis en tevens jaargetiide voor haar broer Philogéne
vinden plaats in de H. Kn & Letterhoutem
op zatlardag 5 juni 2004 om 19 wur.

WWW. Indexen.pe

We gensten van de onthuikende lente en de warme zomer .,

De herfst brengt ons in een stile weemped

om over 18 gaan in ean donkere, koude wirler,

Ok jouw leven, tante Marcella, hesft die seizoenen gekend.

In da lente van je leven groaide o op,

als anige dochier, in eon andbouwersgezin van 6 kinderan,

Het werken op de boerderi en de 200g voor @ broer waren jouw Zomer,
Toen nonkel enkele jaren geleden stierf, brak voor jou de herfst aan,

Je kende veel verdriel an j& voside je enorm senzaam.

Je was zo gelukkig als de lamibe langskwam.

De kinderen en kdeinkindaren van ja broars waren voor jou heel balangri.
Of 28 veel of weinig over de vioer kwamen, voor jou was iedereen gelifc.
Do sonzaamheid kenda echier z§n il en je kon het alesn nigt mear asn,
Toen kwam “Ter Kimme". Je zag e eerst tegenop,

maar algauw besefte jo dat dit een goede keuze was,

In een mum van tid maskle @ vela viianden.

Ja ontdekte het leven op een andare manier,

Je tamilia zag je terug openblosien.
Muhhmhmﬂﬁﬂihﬁun*u#ﬂupuude.&pﬂmnm
heelt ons allen verrast.

God dankend voor dit leven, naman we nu atscheid van jou,
Rust in vrada,

Je famibe.
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