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Liefhebben wil zeggen
met iemand oud willen worden.

T

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Philogéne DE SAEDELEER

Zoon van wijlen Heer en Mevrouw
Emiel en Celeste DE SAEDELEER-ERAUW

geboren te Letterhoutem, op 11 oktober 1915
en godvruchlig overleden te Sint-Lievens-Houlem
in het Rustoord *Ter Kimme,, op 11 juni 1999,

Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken,

De families DE SAEDELEER en ERAUW,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.
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De ouderdom komt niet alleen, hil brengt ziin
zorgen en zijn lasten mee,

Vroeger toen jij, Philogéne, in de bloei van je
leven was, was elke dag een drukte van je welste :
je voelde je zo nauw betrokken bij de grond en
zijn vruchten. Vroeg in de morgen begon je dag
tot laat in de avond.

Je volgde het nieuws op radio en T. V. : je had
20 je eigen mening over alles, Maar zells de
sterkste boom moel er vroeg ol laat toch san
geloven ; je kloeke gezondheid takelde al en de
zorgen namen toe.

Dankbaar om de steun en de trouwe verzorging
die |e jaren lang van je familie en vooral van je
lieve zuster mocht ontvangen ben je nu van ons
heengegaan; moge onze lieve God die het eerste
en het laatste woord heelt, je barmhartig ziin en
opnemen in ziin Vaderhuis waar ruimte is voor
velen tot troost en sterkte voor hen die met
hun verdriet achterblijven.

Begr. Van Dorpe-Pluym Drukk. De Riemaeker
Uitg. R. Houbracken, Letterhoutem



