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Wie in Mij gelooft, zal leven.
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GEDENK IN UW GEBED
DE HEER

Daniél VAN DEN BRANDE

weduwnaar van
WMaria DE WEGHE

geboren te Okegem op 5 maart 1897 en god-
vruchtig overleden te Ninove op 1 mei 1981,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid van de gebedsbond "Kerk en Wereld'.
Lid van de bond der kristelijke gepensio-
neerden.

Oud-voorzitter van de maatschappii

"De Reisduif’.

Wie zijn taak alz mens vervulde in dit le-
ven, hem =zal God Zijn vreugde en Zijn
vriendschap gewven.

Wij geloven dat er na dit leven een nieuw
leven begint. Christus is ons voorgegaan op
die weg, toen Hij uit het graf opstond. God
heeft Hem niet laten vallen in het niet van
de dood. Hij laat geen enkel mens, beeld
van God geschapen, in de wvernietiging wvan
de dood vergaan. Daarom zei Christus @ ik
ga voor u een plaats bereiden in mijn huis,
opdat gij zoudt zijn waar Ik ben.

Wij danken gelovig om het Leven dat God
ons schenkt. En toch doet ieder afscheid
van een geliefde pijn. Vader, wij zullen u
missen. Gij waart al die tijd degene waar
we trots konden op zijn. Wij hebben u zo-
lang als hoofd van de familie gewaardeerd.
Wiji wvonden het prettig dat ge zo van uw
duifijes hield. De laatste moeilijke weken
kwam er met een glimlach nog wat licht in -
uw lijden toen men over uw duiven sprak.
U had veel vrienden omdat gij ne ''goeien”
waart. Dank u, vader om uw voorbeeld als
mens en als christen,

Kinderen, wees eensgezind en blijf trouw
aan het christelijk geloof. Mag ik u vragen
voor mij en voor elkaar te bidden.

De families
VAN DENM BRANDE, DE WEGHE,
VAN DER STRAETEMN en D'OZIER,

danken U wvoor de blijken van
dealneming in hun rouw.

Begrafenissen Gilbert Van Holsbeeck
Moreelstraat 118 - Denderlesuw
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