Basiel Persijn

Geboren op 22-06-1886 te Uitbergen
Overleden op 07-11-1956 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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T Bid voor de ziel van

Basiel Persijn
weduwnaar van

Marie VAN NIEUWENHUYZE

geboren te Uitbergen, de 22 juni 1886, en aldaar na een
langdurige ziekte overleden, de 7 november 1956.
Gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.
Oud-Strijder 1914-18.

Hij heeft zijn Vorst gediend en zijn Land verdedigd.
Niemand kan zich echter wapenen tegen het geweld
van de dood ; op haar zeisen staat geschreven «ik ben
onverbiddelijk», — Hij overleed in de oktaaf van
Allerzielen, dus tijdens de dagen van overvloedige
verlossing. -~ Lange dagen en nachten kende hij
de zwaarte van het lijdenskruis. Vervrongen door de
langdurige ziekte en bo renmenselijke strijd tegen den
komenden dood, kwam nochtans voor hem de opwek-
kende zon door de drijvende wolken. Daarom zal de
Heer bij zijn verschijnen ook deze dienaar waardig
bevinden. — Tijdens zijn langdurige ziekte kwam
het gebed hem over de lippen, en vol hoop en betrou-
wen verschijnt hij nu voor zijn Rechter.

Behandel mij niet, o Heer, volgens de tekortkomin-
gen die ik beging, noch volgens de overtredingen
waarmee mijn leven zou bevlekt zijn, maar beoordeel
mij volgens de uitgestrektheid wvan uw oneindige
Goedheid.

Beminde kinderen, kleinkinderen en famiiie, ik ver-
laat u om het echte leven te beginnen. Niets blijiter
over van dit vergankelijk leven. Uw tegenwoordigheid
bij mijn ziekbed heeft mij getroost. Hebben de weder-
waardigheden van het leven ons misschien door een
misverstand gescheiden, dan moge de dood alle on-
eensgezindheid dempen, om ons allen later saam te
verenigen in de hemel. Bidt voor mij. Gij die mijde
laatste jaren hebt bijgestaan en mijn lijden wverzacht,
hebt dank voor al wat gij voor mij gedaan hebt. God






