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Goed sterven is met Kristus leven !

=ll=— Lieldevol aandenken aan
Miinmheer

ALFONS VAN HOESEN

echtaenool van Mevrouw

VALENTINE BUYLE
gehoren te Uithergen, de | iannari 1895 en schietljk
pverleden fte Overmere de 30 quoustus 1962
Gezalfd mef de H. Olie in extremis.

Alfons was een foviaal man. steeds opeeruimd
en poedeezind. Hij kon met elk over de baan. Hij
was 'n flink vakman en vooral een goede huisvader.
Zijn kristelijke overtuiging was geen ijfel woord
maar kwam neer op een onopvallend regelmatig
vervallen van zifn kristelijke plichten,

De dood is wel als een dief in de nacht gekomen,
maar de dierbare overledene was niet anveorberei 1’
Onverwachis heeft de Heer vem fot een ander [even
geroepen. Als een sterke boom werd hif onverwachts
neergehakl. Celukkig de mens die voor de Heer kan
verschifrien met een zuivere ziel en 'n rein pewelen.

Hoe gelukkig als men bij ‘n onverwachtse dood
zijn levensrekening kan betalen met een regelmatige
zondagmis, met een goede gestelfenis en vooral met

een goede wil om de geboden van de Heer te onder- e Familien
houden
Beminde echigenofe, dankvoor onze vele iaren VAN HOESEN. BUYLE
van gelukkigsamenziffn. Wij meenden samen een RASSCHAERT en VERBKEN,
goede voltooiing te hebben van onze levensfaren, danken U hartelifk voor de troostvolle blijken van
maar de Meester van alle leven heeft er anders over genegenheid en gebeden welke zij van uwentwege

beschikt. Zoek uw troost in het gebed,
Beminde kinderen en kleinkindoren vergeet het
voorbeeld niet van vader & blijf 'n steun voor moeder.
Bemicde zusters broers, familieteden,vrienden
en kennissen, vergeel mif niet in uw zondagmis.
Heilige Eligius en Heilige Alfonsus, bidf voor hem. W THE  BOMTIOE VERUERF

mochten ontvangen, bij het afsterven wvan hun
geliefde echtgenoot, vader, grootvader, broeder
schoonbroeder, com en kozijn.




