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+ BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
CLEMENCE PERSYN
weduwe van EMIEL AMERLYNCK,

geboren te QOeselgem den 26 Juni 1866 en
er godvruchtig overleden den 30 Mei 1945,

Lid Broederschap H. Sacrament en van de
Geloovige Zielen.

oAlles tot meerdere eer en glorie wvan
God"”, Die woorden, zooveel jaren lang el-
ken morgen herhaald zijn de weergalm
van geheel haar leven. Vol noeste werk-
zaamheid, heelt zij onvermceid de hand
aan het werk geslagen, om spijts de lasik
ge omstand.gheden, hare kinders tot Gods
glorie in eer ‘en deugd op te brengen en
terecht mocht zij in haar laatste levensda-
gen met Sint Paulus zeggen ,lk heb den
gceden sirijd gesireden, mijn geloof be-
waard en nu mijn levenslocop voltrokken is,
ve.wacht ik de kroon die God woor zijne
trouwe wvolgelingen heelt weggelegd.”

En tecen het uur der dood, dat zij in ge-
latenheid en kalmte tegemocet zag, was
aangekomen, kwamen al hare dankbare
kinderen bij haar sterfbed en beweenden
haar als de beste der moeders.

Duu bare kinderen, blijft geircuw aan
he!geen uwe ouders u geleerd hebben en
bidt voor hen. Behoudt voor elkander die
onderlinge liefde en kehulpzaamheid welke
ik door woord en daad u getocond heb. De
zegen van God dale over u om alles wat
gij voor mij geweest zijt en gedaan hebt.
Jezus, Maria, Jozef, sta mij bij in mijn






