AlinaRosalia Van den Abbeel

Geboren op 10-05-1903 te Uitbergen
Overleden op 28-06-1984 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie
gelooft in Mij, zal leven, al Is hijook ge-
storven. (Evangelie begrafenismis)

T

Dit weze een vroom aandenken en een
uitnodiging tot gebed voor
MEVROUW
Alina, Rosalia, Van den Abbeesl

weduwe van de heer CYRILLUS KLINCK

geboren te Uitbergen op 10 mei 1903 en
aldaar naar het eeuwig leven overgegaan
op 28 juni 1984. Gesterkt door het H. Sa-
krament der zieken en de Pauselijke Zegen.
Lid van verschillende godvruchtige genoot-
schappen.

Langs de kennis, die het geloof ons biedt,
weten wij dat ons lijden en onze kwalen
hier op aarde, wanneer we het kristelijk
verwerken, eesuwigheidswaarde heeft.

Kristus ging ons de weg van het lijden
voor. Zijn leven was een langzame opgang
naar Kalvarie. Maar in Hem zien wij hoe
het mysterie van het lijden zijn oplossing
krijgt. Door de diepste ellende heen stijgt

Jnww, indeken_ be

Hij op tot de hoogste toppen van de ver-
heerlijking. Nu heeft de Heer haar tot zich
geroepen om haar te doen deelhebben aan
Zijn verheerlijking, zoals zij eens heeft deel-
genomen aan zijn lijden.

Beminde kinderen en kleinkinderen, in
dankbaarheid mag ik nu terugblikken op
uw goedheid, vooral die vele jaren met zijn
lange dagen dat ik bij u toch gelukkig kon
vertoeven. Blijft mij gedenken in uw gebed.

Dat. zij ruste in vrede bij de Heer.

De families: VAN DEN ABBEEL, KLINCZK
STEVENS en YAN DER S1JPT.

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming hen betoond in hun rouw.
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