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«Indien wi] dan met Christus gestorven zin,
geloven wij dat wij ook met Hem zullen
verrijzen. Rom. 8, 8

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Arthur
VAN DEN ABBEEL

Echtgenoot van mevrouw
Helena, Adriana LEMMENS

Geboren te Wichelen op 2 april 1925 en er
naar het seuwig leven overgegaan
op 3 januari 1987.
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken
an de Pausslijke Zegen
Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen

Een lange weg van lijden, dragen en ver-

dragen heeft Arthur afgelegd. Een zijn tussen

twijfel en hoop op betere dagen en toch

Rmv-:atan vaststellen dat er geen beterschap
am.

De betarschap zé dikwijls in 't vooruitzicht
gesteld en die steeds maar achierwege bleef.
Midden deze lijdenstocht moeten meemaken
dat schoonbroer Paul overlesd, maakie de
zwaarts van zijn ziekte nog zo groot.

Vol droetheid en pijn leggen wi] het leven,
en het sterven van onze man, vader en groot-
va in handen van onze hemelse Vader.

Wil geloven dat hij ook dit verdienstelijk
leven opneemt en bekroont met ziln eeuwig-
durend geluk.

Da families :

VAN DEN ABBEEL, LEMMENS,
VAN DE WIELE en VERHAEGEN,

danken U voor de blilken van kristelijke
deelneming In hun rouw.
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