Josepha Elisa Van Den Abbesl

Geboren op 14-11-1911 te Wichelen
Overleden op 22-04-1992 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

In dankbare herinnering aan

MEVROUW

Josepha, Elisa
Van den Abbeel

Weduwe van de heer Odo Van Wesemael

Geboren te Wichelen op 14 november 1911
en overleden te Dendermonde op 22 april 1992,
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en de Pauselike Zegen.

Lid van verscheidene godviuchtige genootschappen.

Lid van de Knstelike Bond der gepensioneerden.
Lid van Ziexenzorg - Lidvan KAV,

Danken voor uw aanwezigheid in de uitvaartlitur-

gie en uw medeleven: de familes:
VAN DEN ABBEEL. PIETERS, VAN WESEMAEL
en HENDRICKX

Liesken is tachtig geworden. De jongste uit een
gezin van veertien kinderen. Haar leven was
eenvoud, 2o 1s ze geboren, zo is ze gestorven, Zo
heeft ze haar zijn beleefd in wel en wee. Samen
met haar man heeft ze het waar gemaakt, hijop
de bouwwert, zij in de herberg.

Zo kenden we haar het best: "Liesken van
't Chiteauken”. Haar roeping moet ruimer worden
gezien. In de gelagzaal mensen opvangen zonder
onderscheid. [edereen voelde er zich thuis, intelec-
tuelen en niet-intelectuelen, rijk en arm.
Deze vrouw wist elkeen aan te spreken met een
ruim hart, vol begrip en oprechtheid. Een café met
standing. Men vond er rust en genegenheid; geen
uitsluiten maar echt ontspanning naar de geest.
Bemoediging in de drukte van het jachtige leven.

Haarsterk geloof vond uitdrukkingindoen
enlaten. Voorbeeld zijnenblijvenzonder de minste
pretentie. Het was eenuitstralen in-enbuitenshuis,
in de buurt, in de parochie. Met haar religie velen
herbergen in der minne, in haar gemoed.

Liesken en Odo hadden speciale aandacht
voor Rita, de kleindochter van haar broer. Haar
hebben ze alle kansen gegeven. De degelijke op-
voeding wordt weerspiegeld in het jonge gezin
Ganseman-Van den Abbeel. Rita en Jean-Pierre
met Marijke en Koen. Het waren voor Liesken en
Odo hoogtijdagen dit huwelijk te mogen beleven
met de geboorten van jong leven met de doop
daarbij. Geloof dat wordt doorgegeven van hart tot
hart, van mond tot mond.

Het sterven van Odo bracht stilte, een zich
langzaam terugtrekken. Nog wat jaartjes rust om
vredig uit te deinen naar eeuwig leven. Haar loon
voor edel leven. Nu geherbergd bij de Verrezen
Heer in zijn "Chateau éternel”.
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