Leontine Van Den Abbeel

Geboren op 01-07-1917 te Wichelen
Overleden op 30-03-2008 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Moeders sterven riet
ze laven voort in hen
de zj hesben liefgetoc.
1 nart en ziel was ze moeder, groohmoecer
"' en overgrootmoeder.

Liefdeval aandeqker cen

Jii, kind var mjn kind
mevrouw en ik ee1 vrouw op jarer,

Leentine Van den Abbeel twee werelden

; - gescheiden en toch één,
Weduwe van de heer Ludovicus DE SO, , d
wi varen op dezelde stroom
clizer ve~wonderd naar elkaar

&1 heboer beiden weet

Gebecren te Wichelen cp 1 jull 1217
en everaden 1 he- AZ Sin—-Blasius
-e Dendermonde op 30 moat 2008, val wat ‘het wonder’ hee~.
bege'eic door het geped vor de Kerk,
Lid ven verschllerde ve~erigingen. ckle b,
~Mer klene stapes
goan wl haopvo verder.
Ce famlies In jou blif ik bestaen.,
VAN DEN AZBEEL, DE COCK,
Wan FOLLAERT en PELEM &N
danken J veoor uw meadelever.
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