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Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven.

. Oren. 14.
BID VOOR DE ZIEL

Vin ;

ANNA-CATHARINA POELMAN

weduwe van

JOANNES-BAPTISTA VAN LOD,

geboren te Qostacher,
den 10 Januari 4787 en aldaar godvruchtiglijk in den
Heer ontslapen, den & Februari 1875.

Zij heeft eenen hoogen ouderdom bercikt en hare
dagen zijn vol van verdiensten geweest, — Want het
was eene vrouw waarlijk goed en vol van geloof. —
Zij was ongeveinsd en rechtzinnig van hart. — Zij
heeft zorg gedragen voer haar huisgezin en haar
brood in ledigheid niet geélen. — Daarom werdl zij
van eenieder geacht en hare gedachtenis zal in zege-
ning zijn. Jon 4, Acr. 11, Prov. 51. Juoo. 8.

Mijne kinderen, bemind elkander met eene ware
liefde, blijft altijd vercenigd en vergeet de lessen
uwer moeder niet, . H, Avg. Puov. 6.

Wij hebben baar bemind, wij zullen haar niet ver-
laten vooralecr wij haar door onze tranen en gebeden
gebracht hebben in liet huis des Heeren. I, Ausg,

Genadige Jesus, geef aan de ziel van onze beminde
moeder de ceuwige rust, 100 dagen aflaat.
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