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Zalig zijn zij die zuiver van herte zijn want
zij zullen God zien,_

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CAMILLA POELMAN

weduwe in eerste huwelijk van

Mijnheer Romanus De Caesstecker
en in tweede
van Mijnheer Rafaél Coppens

geboren te Oostacker den ] 6 Juli 1851 en zeer
godvruchlig overleden te St-Amandsherg den
17 Januari 1932 voorzien van al de hulp-
middelen Onzer Moeder de H Kerk.
Lid van de derde orde van'St-F ranciscus

De duurbare overledene was waarlijk de
kloekmoedige vrouw die in het H, Schrift ge-
roemd wordt: eenev voorbeeldige echtgenoote;
eene teedere en verkleefde moeder; zij zocht
den opschik der vrouwen niet en was bemind
in aller oogen, (Esther 11 15)

Bezield met een levendig geloof, met hart en
ziel aan den godsdienst verkleefd, wandelde zij
in volle rechtzinnigheid voor God en de men-
schea, Al wie haar kende, o God, prees en be-
minde Uinhaar,want de werken van haarleven
getuigden dat gij in haarverbleeft,

De hooge jaren zijn een eerekroon die gevon-
den wordtop de wegen der gerechtigheid. Zoo
mocht zij op haar sterfbed zeggen: ik ben zon-
deronrustomdatikgereed ben, H. Aug,

Beminde kinderen, troost [Jmet de vaste
hoop dat wij elkander zullen wedervinden in
een beter leven. Heb dank vooruwe liefide en
Zorgen en gedenk mijinuwe gebeden,

Zoet hart van Mgial. wees mijn zaligheid,







