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Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

1.

Liefdevol aandenken aan
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Denise Poelman

Geboren te Kalken op 24 maart 1929
en overleden in het Universitair Zickenhuis te Gent
op B oktober 2011
gesterkt dear het Zickensacrament

weduwe van de heer Marcel De Vogelagre

iewerzen ithaatster van de Koninklijke Harmonie te Kalken
Lid van Zickenzorg
Lid wvarm OKRA

[2e familie dankt u voor
de steun en het medeleven

Ma,

Voor de allerlaatste keer ben je hier omringd door je familie,
Je vele vrienden en kennissen. Je kan ons niet meer horen, ans
niet meer bedanken en ons niet meer uitwuiven zoals op het
einde wan onze bezoekjes in het UZ of het woonzorgcentrum.
Elic bezoekje moest je ons bedanken. le kan het niet
achterweqge laten, Tientallen, honderden keren.

“(e lkent mij toch, ik zal nu niet meer veranderen®.

MNu pas dringt het tot ans door dat wij u veel te weinig hebben
bedankt, voor alles en nog wat, maar vooral om wie je was.
Een bezorgde moeder voor je kroost, voor je eigen ouders,
vaaor de kinderen van 't dorp, voor de Caucisten, voor uw
duivenmelkers en voor zovele andere mensen eén
verenigingen. Je cijferde je steeds weg. Na drie en een half
jaar‘op de sukkel" was de eens zo sterke vrouw moegestreden ]
le wou nog wel, maar je kon niet meer. Begrijpelijk.

MOE: een woordje dat we van jou zelden hadden gehoord.
Je maakte ons voorzichtig duidelijk dat we weldra zonder jou
ons leven zauden moeten verder leven. Maar dat geloofden
wij nog niet, we wilden het niet geloven, Je leefde 2o graaq.
Wel duizendmaal bedankt.

Vaarwel en tot ziens!
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