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De dood is voor den christen de weg tot het leven.

H. AMBR.
'

Ter Zaliger Gedachtenis

van Mijnheer

EDUARDUS POELMAN

weduwenaar van Mevrouw

LEONIE VETTENBURGH

reboren te Qostacker den 29 Juni 1847 en

g : £ i 47
godvruchtig overleden te Wetteien den
24 Juli 1922.

Zalig hij, die zijn stervensuur voor ocogen houdt en
zich dagelijks op het sterven voorbereidt, die nu zoo-
danig poogt te zijn in het leven, als hij wenscht
bevonden te worden bij den dood. Nav. CHR.

Hij heeft onder ons geleetd als een eenvoudig en
rechtschapen man, een vrome christene. Die hem
gekend hebben zullen getuigenis geven van zijne
goedheid en minzaamheid, van zijne dienstveerdig-
heid en zijn medelijdend herte. Hij was van Ged
bemind en van de menschen, zijn aandenken blijft in
zegening.

Vaartwel, duurbare broeder, zpsters en familie,
door de dood zijn wij van malkander gescheiden,
maar eens zullen wij malkander wedervinden. Weent
piet over mij; betreurt gij mijn afsterven dat het
geloof in de verrijzenis u vertrooste; 't eenigste wat
ik u vraag 't is voor mij te bidden.

Genadige Jesus geef hem de eeuwige rust!

R. i
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