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Gii weet niet met zekerheid waar of wanneer
gij zult sterven ; de dood kan u altijd en
overal overvallen, en indien Egij wijs wilt zijn,
zult gij hem altijd verwachten. (H. Augustinus).

+ BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

EDWARD ALFONS POELMAN

weduwnaar van Mevrouw

EMMA MARIE DELTOUR

geboren te Zelzate de 9 mei 1874 en godvruchtig

overleden te Eeklo de 24 november 1958,

gesterkt door de HH. Sakramenten der
stervenden.

In de eenvoud van een stil en werkzaam
leven heeft hij geleefd naar Gods geboden.

Ziin ziel is opgestegen tot voor Gods troon
om de kroon der rechtvaardigen te ontvangen.

De gezondheid is maar een ijdel woord :
het leven slechts een droom. Alles in ons is
ijdelheid ; heden is de mens, morgen verschijnt
hti niet meer. (Navolging).

liin vele jaren zijn voorbij gegaan gelijk
een schaduw ; zij zijn gelijk een rook in de
lucht opgestegen en verdwenen.

Daarom, ¢ mens, hecht u niet aan dit aardse
leven, doch bemin God uit geheel uw hart en
uit al uw Kkrachten.

Beminde kinderen en Kkleinkinderen, hebt
dank voor uw Lloegewijde zorgen en genegen-
heid tijdens mijn langdurige ziekte. Toont mij
nog verder uw genegenheid door mij indachtig
te zijn in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet hart van Maria, wees mijn toeviucht,

De plechtige lijkdienst, gevolgd door teraard-
bestelling, heeft plaats in de dekenale kerk
van Eeklo, WOENSDAG 26 november te 9 uur.
Rozenkrans in dezelfde kerk daags te voren
te 17 uur. Vergadering aan de H. rtkliniek,
Koning Albertstraat 81, te 8.30 uur.






